
 

Roeping 
 

Vaak heb ik gedroomd van een leven 
stil in een dorp, als priester 

en te zien komen de mensen 
naar mij, met hun zorgen, 

hun strijd, hun liefde en smart. 
 

Ik zag mij gaan door korenvelden 
en praten met boeren op het land 

en kinderen een kruiske geven 
zacht kijken in eenvoudige ogen, 

schoner dan zij zelf wisten. 
 

Was dat geen egoïsme, romantiek?  
Sloot ik niet bang mijn ogen 

voor wat stad heet en bederf? 
 

Ik voel me sterk  
in een nieuw verlangen. 

 
Oprecht vraag ik U: 

Mijn god, laat mij staan  
midden in de melaatsheid der steden 

om daar Uw licht te brengen 
in smachtende ogen, 

vertroebeld, door de wereld 
en haar reclamelicht. 

 
Laat mij voorzichtig aanblazen 

de kleine vlam, die branden bleef 
in die zielen, uit hun kleine jaren. 

 
…Mijn God, als dat eens kon. 

 
 
 
J. Stassen 

 



 

 

 

 

 

Het graf van Sef Stassen met daarachter het graf van pastoor Victor Roebroeck; Het monument  is 

ontworpen door Piet Mertens, een goede vriend van de familie. Bij het graf hoorde ik  “Beste 

jongens”  , steeds in meervoud.  Stassen leeft zeker in veler harten voort .. 



 



  



 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

In blij aandenken zult gij wezen 

en opdat Christus liefde door U 

vruchtbaar zij in vele harten 

bid ik voor U. 

 

                             J. Stassen 

 

 

 

 

 

 

  



 

 


