
 

 

 

 

Königliche Bayerische Kammersänger  Dr. Anton van Rooy- Leerling op Rolduc 1884 1888 

 

 

De later wereldberoemde bariton trekt  op Rolduc al de aandacht met zijn mooie stem. 

Tijdens de befaamde kerstnachtmis met 400 leerlingen in de met kaarsen verlichte crypte ont- 

roert hij iedereen met zijn helder en gevoelig gezongen Adeste Fidelis. 

 

De Rolducse zangleraar Prof. Billekens geeft hem de eerste muzieklessen. Als huisvriend van 

de fam. Van Rooy, weet deze de ouders te overtuigen dat  Anton als zanger ooit een grote 

toekomst tegemoet kan zien. Zij zijn aanvankelijk zeer gekant tegen een kunstenaarsbestaan. 

 

Na een driejarige opleiding bij de Franfurtse zangleraar Stockhausen treedt hij als 27 jarige 

op in het Wagnermekka  Bayreuth. Hij zingt hier alle grote baritonrollen in opera’s van 

Wagner. De weduwe van Wagner, Cosima verzucht eens: “ De “meester” zelf  had hem moeten  

horen!” 

 

Deze bewondering slaat om in onmin, als Anton van Rooy zonder toestemming van Cosima in  

in uitvoeringen van Parcival  buiten Bayreuth optreedt. In andere theaters zou de Heilige 

Graal uit Parcival bezoedeld raken door verdorven muziek van lieden als Jacques Offenbach. 

Als nuchtere Hollander vindt van Rooy dit dwaasheid. Hij zal in Bayreuth niet meer zingen. 

 

Als gevierd zanger treedt hij alleen op in het  Duits-Romantisch operarepertoire. Hij zingt de 

baritonpartijen in Wagneropera’s in grote operahuizen zoals Metropolitan New York, Coven 

Garden Londen en de Scala in Milaan.   

  

Ondanks zijn wereldfaam is hij de betekenis van Rolduc voor zijn zangersloopbaan nooit 

vergeten. Hij ontvangt in zijn huis te München graag Rolducse gasten. Ook bezoekt hij vaker 

Rolduc, waar hij concerten geeft. Hij zingt er liederen van Schubert en Schumann. Hij krijgt 

een door directeur Corsten ondertekend portret, dat hij bewaart bij  de andere eretekenen. 

 

26 januari 2024     Wim Boonen 

 

 


