
Klasse 64 
 

In 1976 is er een reünie van de eindexamenklas 1964, die prima verloopt. Je zou 

dan verwachten dat een herhaling volgt. Dit gebeurt om een of andere reden niet. 

Wel nemen enkele zesdeklassers deel aan de algemene reünies. De laatste jaren 6 

en 5 personen. Gedoubleerden treffen dan natuurlijk meer klasgenoten! 

 

Op de site www.rolduc.org, waarin veel te lezen staat over Rolduc, plaatst de 

beheerder Math Dicker een foto van de eindexamenklas 1964. Hij kent als jong 

broekie enkele grote jongens en wil weten wie iedereen is. Dat leg ik hem uit en 

merk daarbij op, dat ik stil word van het aantal overlijdens van klasgenoten. 

 

Op dezelfde site kun je Nieuwsberichten lezen over leerlingen van latere klassen 

1968,1969 op Rolduc. Deze worden voorbeeldig verzorgd door een ander klein 

ventje van toen, Jo Kunnen. Hij brengt mij op het idee om dit ook te doen met 

gegevens klasse 64; maar wel in een wat andere vorm. Een oudere kan ook leren 

van een jongere.  

  

Ik heb de beschikking over de lijst van deelnemers reünie 1976. Daarbij krijg ik 

onmisbare, aanvullende gegevens van Harrie van Gastel, eerder secretaris van Leve 

Rolduc. Dit maakt het mogelijk allerlei gegevens na zo veel jaren terug te vinden. 

Hiervan heb ik verslag gedaan en andere klasgenoten geïnformeerd. De 

meegezonden foto’s zijn door Pierre Ramakers bewerkt.  

 

De gegevens, foto’s (van grafstenen) rouwkaarten e.d. van overleden klasgenoten 

blijven intern, zoals ook aan familie is beloofd. Dit geldt ook voor adressen en 

telefoonnummers van klasgenoten.  

 

 

1 Joop Bartholomeus 

 

 

 

Joop is 1976 fysiotherapeut in Weert. Samen met anderen 

ontwikkelt Joop in Nijmegen de Bobath-therapie, een nieuwe 

kinderfysiotherapie. Hij is er grondlegger van een Fokcursus 

en een werkgroep VOBZ. Een interview met Joop vind je 

onder NVFK-NKGF .nl/... /Joop Bartholomeus-versie. Uit het 



interview blijkt, dat Joop op verschillende plaatsen woont en werkt. Tegenwoordig 

zou hij in Maastricht wonen.  

 

2 Johan van den Boom 

 

 

Johan is gehuwd en heeft 3 dochters. Na het behalen van 

zijn diploma op Rolduc studeert Johan 2 jaar filosofie op het 

Filosoficum in Heerlen. Hij vervult van 1965 tot 1967 zijn 

militaire dienstplicht. Johan volgt verschillende opleidingen 

en heeft ook meerdere beroepen. Sinds 1979 woont hij in 

Linden, gemeente Cuijk. Hij is er maatschappelijk betrokken 

in de dorpsgemeenschap als raadslid gemeente Beers. Hij is 

nu secretaris dorpsraad Linden. Na zijn prepensioen in 2003 

loopt hij in het voorjaar van 2004 van 1 maart tot eind mei 

van Linden uit naar Santiago de Compostella. Meer dan vermeldenswaard. 

 

3 Wim Boonen 

 

Wim is op Rolduc door mindere studieresultaten de oudste 

van de klas en van de school. Op Rolduc loopt hij de 

honderd meter in 11,3; nu in 2 min 50.  

Na 4 jaar studie filosofie en theologie volgt hij in 1968 een 

opleiding aan de sociale academie in Sittard. Tot zijn 

pensionering werkt hij in Tegelen en omgeving.  

Na met Jos te hebben samengewoond, woont hij nu alleen. 

Wim is ongehuwd; vroeger omwille van het rijk der 

hemelen: en later omdat niemand nog wil. Zijn hobby’s 

zijn: naast klassieke muziek luisteren, (voorzichtig ) 

sporten, zoals fitness, zwemmen, fietsen bergwandelen en 

fotograferen van bergbloemen .  

 

whl.boonen@home.nlwhl.  

Theresiastraat 37 5951 DG 

Belfeld Tel 077 3824003  

 

mailto:boonen@home.nl


4 Piet Boyens 

 

 

1972 Gehuwd te Rolduc met Ronny Lendfers (Susteren), 

huwelijksmis opgedragen door Jos Stassen.  

1980-1994: woonachtig in Spaubeek; 1994-2011: 

woonachtig in Maasmechelen B. 2011 – heden: met 

echtgenote Ronny woonachtig in geboortedorp 

Sweikhuizen. Hobby’s: reizen, schilderen, fotografie, biljart.  

Universitaire studie Moderne Kunstgeschiedenis en 

Middeleeuwse Archeologie aan de Katholieke Universiteit 

Nijmegen. 1972-1980. Doctoraal Gustave De Smet en zijn 

‘Nederlandse’ jaren. Werkzaam als archeoloog in de 

gemeente Maastricht 1980-1990. Sedert mei 1990 

zelfstandig auteur, curator tentoonstellingen. Vanaf 1 

augustus 2001 tot 30 september 2011 hoofd dienst kunst en cultuur gemeente 

Sint-Martens-Latem (B). In mei 2013: benoemd tot ereburger van 

Sint-Martens-Latem (B).  

 

 

 

 

5 Wiel Custers  

 

Na Rolduc vervult Wiel zijn militaire dienstplicht. 

aansluitend kiest hij ervoor om te gaan werken in 

combinatie met parttime studeren bij de Katholieke 

Leergangen in Tilburg. Behaalt daar het HBO-diploma 

Personeel, Organisatie en Arbeidsmarkt.  

Hij werkt tot zijn pensionering in het verlengde van deze 

opleiding. Aanvankelijk uitvoerend in de 

arbeidsbemiddeling, maar vanaf 1973 in functies op het 

niveau van management en beleid. Vanaf 1984 is hij 

werkzaam als directeur Arbeidsbureau Venlo en vanaf 1992 richt hij onder de 

verantwoordelijkheid van het Regionaal Bestuur Arbeidsvoorziening een 

(commercieel opererend) outplacementbureau op (met vestiging in Maastricht en 

Venlo) en geeft daaraan leiding. De dienstverlening heeft betrekking op 

herplaatsing, loopbaanadvies en mobiliteitsbevordering. Vanaf zijn pensionering tot 

heden is hij als vrijwilliger verbonden aan de KBO-Limburg, en het Punt Welzijn 

van de gemeente Weert.  



Wiel trouwt in 1970, heeft 2 dochters, 5 kleinkinderen. Hij scheidt in 1996. In 2009 

overlijdt plotseling door hersenbloeding zijn tweede partner en heeft nu een 

latrelatie. Hij woonde achtereenvolgens in Maasbree, Kessel en (nu) in Weert.  

 

6 Jo Dautzenberg 

 

Na eindexamen bèta Rolduc studeert Jo in Nijmegen 

Nederlands. Naast leraar Nederlands, Canisiuscollege in 

Nijmegen, is hij literatuurcriticus in De Volkskrant. Hij is 

getrouwd met Gertie Ramakers. Jo is overleden 13 

december 2009.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 Jan Pieter Derksen 

 

Jan Pieter is bij de reünies 2012 en 2014 op Rolduc 

aanwezig. Hij woont dan in Nijmegen. Zijn beroep is 

manager personeelszaken. Als Wim Boonen hem via 

email attent wil maken op zijn opstel over “Sport op 

Rolduc”, wordt de mail door zijn dochter beantwoord. Zij 

laat weten, dat Jan Pieter midden 2020 is overleden. Een 

foto, rechtsonder met krullend haar genomen tijdens 

reünie 2014. 

 

 

 

 

 

 

 



8 Wim Dijkstra 

 

 

Wim studeert na de opleiding aan het Filosoficum 

godsdienstwetenschappen in Nijmegen. Hij is burgemeester en 

waarnemend burgemeester o.a. in Oss, Sittard, Weert en Venlo. 

Op Koninginnedag in Weert 2011 vergezelt Beatrix hem bij een 

wandeling.  Als Wim de koffer pakt om als burgemeester van 

Sittard op bezoek te gaan bij bisschop Gijsen in IJsland, doet de 

laatste hetzelfde om af te reizen naar Sittard. Hij is er op alle 

reünies.       

 

 

 

 

 

 

 

 

9 John Drummen 

 

Na zijn opleiding aan het Filosoficum Heerlen studeert John 

psychologie. Op internet staat een boekbespreking in het 

tijdschrift persoonsgerichte experiëntiële  

psychotherapie die van hem kan zijn. John is overleden 8 

januari 2001.  

 



10 Mat Drummen 

 

Zijn studie theologie in Heerlen, Roermond en 

Nijmegen sluit hij in 1971 af met een doctoraal. Al die 

tijd heeft hij onder meer sterrenkunde als hobby. In 

1975 wordt hij directeur van Stichting De Koepel in 

Utrecht; sinds 1988 op de Utrechtse Sterrenwacht. Die 

stichting stelt popularisering van sterrenkunde ten doel. 

In 2010 gaat Mat met pensioen, maar hij blijft actief als 

publicist van sterrenkundige onderwerpen. Hij is onder 

meer ieder jaar betrokken bij de Sterrengids en hij 

schrijft artikelen in het tijdschrift Zenit. De planetoïde 

(kleine planeet) “9705 Drummen” is naar hem 

genoemd. Hij heeft een bladzijde in Wikipedia. Als hobby heeft Mat sinds een jaar 

of twaalf ook hardlopen. Hij loopt meestal drie keer per week circa tien kilometer, 

deels in clubverband, deels op eigen gelegenheid. Mat is 48 jaar getrouwd met Mia 

en zij hebben een zoon, dochter en twee kleinkinderen. Hij woont met zijn familie 

in Gouda.  

 

 

11 John Franck 

 

Op het Filosoficum componeert John een meerstemmige 

Johannespassie, waarvan veel oud-studenten de 

volksteksten nog steeds kunnen zingen: “Weg, weg, weg 

met hem, kruisig hem”. Herinnert zich Herman van Rens.  

Van beroep is John orgeldocent en is daarnaast organist in 

de Gerardus Majellakerk. op de Heksenberg Heerlen. Hij 

heeft thuis een oefenorgel. Hij is een trouw bezoeker van de 

reünies. Hij speelt dan op het orgel tijdens de mis, waarvan 

een foto. John overlijdt kort na de reünie op 25 juni 2019. 

Zijn vrouw Anne stierf een jaar eerder. Volgens de 

rouwbrief hebben zij: 3 zoons Han, Guido, Mark; 2 schoondochters Anne Claire, 

Anke en 2 kleinkinderen Florien en Elise.  Alex Sluysmans vertelt over John. “Hij 

woont in een verbouwd, antiek boerenhuisje in Ter Esschen, een plaatsje bij 

Heerlen. John dirigeert diverse koren en is erg geliefd bij zijn zangers. Hij is zeer 

muzikaal en neemt niet zo maar genoegen met minder resultaat. Ook naar zichzelf 

durft hij kritisch te zijn. John leeft samen met Anne heel bewust met de natuur en 

de rust om hen heen. Beiden genieten hier volop van. John kan vaak heel serieus 

bezig zijn met belangrijke levensvragen. En hij leeft in een eigen wereldje, waarin 



hij intens kon genieten van muziek. John is erg bescheiden, terwijl hij artistiek en 

muzikaal heel getalenteerd is. Zijn laatste bezoek aan mij is onverwacht. Helaas 

ben ik er niet. Als herinnering aan zijn aanwezigheid laat hij een potje met zijn 

eigen honing met zijn naam erop achter op de dorpel aan de voordeur. 

 

12 Joost Geurts 

 

Stuur je hem een mailtje, wacht dan geduldig. Joost 

beantwoordt ze nog na één jaar. Zijn beroep is griffier bij 

de gemeente Heerlen. Hij is daarnaast raadslid van de 

gemeente Nuth. Hij bezoekt altijd de reünies. Alex 

Sluysmans zegt Joos te hebben ervaren als een politiek 

bewuste vriend, die op cruciale momenten stelling durf te 

nemen. Joos is een zeer sociaal bewogen collega. Laat 

hem het verder maar zelf vertellen  

 

 

 

 

 

13 Wim Geurts 

 

 

Wim woont in Epe. Adres is bekend. Ik ga hem aanschrijven 

 



 

14 Wim Goossens  

 

 

In 1976 woont Wim in Breda.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 Pierre Hautvast 

 

 

Pierre woont in Maastricht. Hij is daar eerder hoofd van de 

basisschool in Bosscherveld.      

 

 

 

 

 

16 Mathieu Hendriks 

 

Na het behalen van gymnasium diploma bèta op Rolduc 

studeert Math twee jaar filosofie aan het Filosoficum in 

Heerlen. In het tweede jaar start daar in samenwerking 

met de universiteit Nijmegen de HTP: Hoge School voor 

Theologie en Pastoraat, waarin hij na het Filosoficum 

verder gaat en afstudeert in theologie met de 

specialisatie ethiek. Door toeval komt hij in het 

onderwijswereld terecht. Hij geeft les op de ITO, de 

Mavo en op de school voor middelbaar huishoud- en 

nijverheidsonderwijs. Na diverse fusies mondt dit uit in 

het Regionaal Opleidingen Centrum (ROC. 



Naast lesgeven wordt hij adjunct-directeur, doet personeelsbeleid en is daarna 

adviseur onderwijs. In zijn tijd op het kleinseminarie Rolduc leert hij het vak 

boekbinden net als dorps- en klasgenoot Jan Schoenmakers. Voordat hij met 

pensioen gaat kiest Math– op zoek naar vrijetijdsbesteding – voor een achtjarige 

deeltijdstudie boekbinden aan het Centrum voor Beeldende Kunst en Media in 

Genk. Hij geeft cursussen boekbinden aan het doe leer en vrijetijdscentrum, Gilde 

de Grave in Munstergeleen. 

  

 

17 Loek Hunnekens 

 

Vlak na zijn afzwaaien van Rolduc krijgt Loek een zwaar 

auto-ongeluk. Wim Dijkstra en Wim Boonen bezoeken hem in 

Grashoek; toen een wereldreis. Hij kan pas een half jaar later zijn 

opleiding aan het Filosoficum beginnen. Hij studeert theologie en 

pastoraat aan het grootseminarie in Roermond en HTP in Heerlen.  

In 1967 en 1968 is Loek gastjeugdleider op kampen van Jong 

Nederland, Reuver Offenbeek. Loek is in Maastricht pastoraal werker. 

Hij trouwt er met Babs van Bunningen. Zij hebben een zoon en twee 

dochters. Hij overlijdt 1988 aan longkanker. Wim Boonen is bij zijn uitvaart 

verhinderd en stuurt daarom een schriftelijke condoleance, die door Babs wordt 

beantwoord. Tot zijn spijt en schande heeft hij haar brief niet meer.  

 

 



18 Hub Jaminon 

 

Tot 2019 doet Hub steeds mee aan de reünies. Hij geniet er 

erg van. Het is pijnlijk om te zien, dat zijn gezondheid steeds 

verder achteruit gaat. Tot zijn pensionering is Hub directeur 

van de instelling van gehandicapten, St Anna te Heel. 

Daarvoor heeft hij functies bij de Provinciale Raad voor de 

Volksgezondheid in Limburg en een voogdijinstelling in 

Urmond. Wim Dijkstra bezoekt hem in Bunde. Hub en 

Francis hebben een zoon, Wouter, dochter Caroline en 

kleinzoon Tein. Dochter Caroline laat Wim Boonen 

schriftelijk weten, dat Hub 2006 de diagnose Parkinson 

krijgt. Hub sterft 7 november 2021 aan kanker; na een hele 

periode van ziekte en ongemakken, maar met een tevreden terugblik op zijn leven 

en hoe hij dit levenspad bewandelt.  

 

19 Guus Janssen  

 

1976 is Guus woonachtig in Haarlem. Verder geen gegevens. 

 

20 Frans Klein 

 

Na zijn studie aan het Filosoficum in Heerlen studeert Frans 

theologie en pastoraal aan het grootseminarie in Roermond en 

HTP in Heerlen. Hij wordt na zijn wijding pastoor in 

Heerlerheide. Hij heeft als pastoor een goede naam.  

Tijdens een wandeling 1996 op het eiland Patmos valt hij in een 

rotsspelonk. Na een jaar vermist te zijn, wordt zijn lichaam 

gevonden door een schaapsherder. Het bericht hierover haalt de 

landelijke pers.  

 

 

 



21 Bère Miesen 

 

 

Na het gymnasium op Rolduc studeert hij 

psychologie. Bère ontwikkelt het wereldbekende 

Alzheimer Café. Hij verzorgt ook 

televisiecursussen over Alzheimer. Van hem is 

een Wikipedia. Bère is in 1969 gehuwd met 

grafica Ries Kleijnen. Zij hebben twee zoons en 

twee kleinkinderen. 

Onder het pseudoniem S.A. Peto publiciteert hij 

gedichten.  

 

 

 

 

 

 

 

22 Pie Moonen 

 

 

Pie studeert filosofie aan het Filosoficum en theologie en 

pastoraal aan het grootseminarie in Roermond en HTP in 

Heerlen. Na zijn priesterwijding wordt hij pastoor in Heer. 

Later komt Pie in dienst van het bisdom. Hij krijgt van zijn 

bisschop de ondankbare taak om katholieke scholen volgens de 

oude leer te hervormen. Het schijnt maar op één school te 

lukken. Wegens zijn slechte gezondheid treedt hij in bij de 

kloostergemeenschap Foyer de Charité (Marthe  

Robin) in Thorn. Hier overlijdt hij in 2002.  



 

 

23 Ger Paquay 

 

 

In de tijd van de klassenreünie 1976 woont Ger in Margraten. 

Bij downloaden van Ger Paquay Margraten wordt verwezen 

naar een artikel over gesubsidieerde banen in het NRC. Het is 

mogelijk van zijn hand. Verder zoeken naar “Ger Paquay 

Journalist” of “Ger Paquay Econoom” levert geen resultaat 

op. Brief naar huidig adres. 

 

 

 

 

 

24 Theo Pasing 

 

 

Theo is journalist en schrijft enkele boeken over de Bokkenrijders. 

Vergelijk Louis Augustus: “Bokkenrijders hebben nooit bestaan”. In 

2004 bewerkt en regisseert hij in het kader van het 900 jarige 

bestaan van Rolduc het toneelstuk Walram III. Hij schrijft een 

satirische verhandeling over ambtenaren. Theo woont 1976 in 

Merkelbeek, Alex Sluysmans komt Theo vaker in zijn werk tegen. 

Hij verzorgt soms drukwerk en schrijfopdrachten voor hem. Tijdens zijn periode als 

journalist geniet Alex zeer van de goede schrijfstijl van Theo. Hij houdt van een 

grapje en is niet bang voor een kwinkslag bij het schrijven. In zijn werk is hij altijd 

heel betrouwbaar en zorgvuldig. Zijn vrouw Ineke is schrijfster van kinderboeken. 

Zij maakt zelf creaties en heeft eigen exposities.  



  

 

25 Henk Pierik 

 

 

 

Henk woont 1976 in Nijmegen. Verder geen gegevens.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 Noël, (Wiel) Prompers 

 

       

Na het gymnasium op Rolduc vervolgt Noël de opleiding aan de 

sociale academie in Sittard. Wim Boonen ontmoet hem in 1968 

als hij zich gaat aanmelden. Hij is dan net afgestudeerd. 

In 2000 is Noël op de reünie. Hij maakt bekend leukemie te 

hebben. Met een ruggenmerg-implantaat van zijn zuster 

verwacht hij te genezen. Noël is dan werkzaam als inspecteur 

van de arbeid. In 1976 woont hij in St. Anthonis.  

Hij overlijdt 22 maart 2016 aan kanker. 

 

 

  

 



27 Pierre Ramakers 

 

Pierre begint zijn religieuze carrière als misdienaartje. Hij is 

in zijn jonge jaren berucht als kantje boord 

pastoorsmoppentapper in de bus tijdens de misdienaars 

uitstapjes. Na 6 jaar Rolduc, 2 jaar HTP in Heerlen en 2 jaar 

grootseminarie in Roermond gaat Pierre op advies van 

professor Sanders naar de Landbouw-  

hogeschool in Wageningen. Hij kiest daar plantenziektekunde 

als studierichting. Aansluitend werkt hij een jaar aan de 

universiteit van Göttingen.  

 

Terug in Nederland treedt hij als entomologisch onderzoeker in dienst bij 

achtereenvolgens:  

--TNO Den Haag  

--Instituut voor Plantenziektekundig Onderzoek te Wageningen;  

--Proefstation voor Tuinbouw onder Glas te Naaldwijk en  

--WUR Glastuinbouw te Bleiswijk.  

Zijn opdracht is het ontwikkelen van biologische bestrijdingsmethodes voor plagen 

in de glastuinbouw. De resultaten worden wereldkundig gemaakt op de 4-jaarlijkse 

congressen van de Organisation International de Lutte Biologique. In  

2010 ontvangt hij een Award of Excellence van de Ass. Of Natural Bio-control 

Producers.  

Met Nelly Rongen en hun kinderen Thijs en Janny woont hij in het Zuid-Hollandse 

dorpje Maasland, nu deel van Midden-Delfland. Na zijn pensioen keren de ouders 

terug naar Limburg. Ze wonen nu in Melick, gemeente Roerdalen. In  

de hobbysfeer houdt hij zich bezig met tuinieren, operamuziek, vogels kijken in  

bos en veld, de kweek van Europese cultuurvogels en af en toe een hengel 

uitgooien in de Roer.  



 

 

28 Dré Reijnen 

 

 

Tijdens een vakantiereis ontmoet Wim Boonen een echtpaar uit 

Echt. Zij vertellen, dat André leraar Duits is op het bisschoppelijk 

college in Roermond. Hij is getrouwd en heeft 2 dochters. In de 

schoolgids van het college Roermond wordt vermeld, dat hij in 

1972 leraar Duits wordt. In het jaarboek 2000 staat Dré Reijnen 

leraar Duits 1972 .Hij overlijdt 27 januari 2000. 

 

 

 

 

29 Herman van Rens 

 

 

Hij gaat na zijn studie filosofie in 1966 te Heerlen 

medicijnen studeren in Nijmegen. Tot zijn vervroegde 

pensionering heeft Herman een huisartsen praktijk in Beek. 

Hij gaat dan weer studeren; geschiedenis en 

Holocaust-wetenschap in Amsterdam. Hij promoveert op het 

proefschrift "Vervolgd in Limburg" over de vervolging van 

Joden en Sinti in Limburg. Later schrijft hij samen met zijn 

vrouw Annelies het boek "Tussenstation Cosel", over de 

bijna 10.000 Joodse mannen, die onderweg naar Auschwitz 

zijn geselecteerd uit de deportatietreinen. Bijna al deze 

mannen en jongens bezwijken in werkkampen in Silezië 

Herman geeft geregeld lezingen over de Jodenvervolging. 

Met Annelies verzorgt hij wetenschappelijke 

herdenkingsreizen naar Auschwitz, Cosel en omgeving. In 

Cosel op het station plaatsten zij een monument.  

Beiden werken mee aan televisie-uitzendingen over de 

Holocaust en het "Holocaust Informatie Centrum Limburg", 

een vraagbaak voor nabestaanden. Zie ook 

https://holocaustlimburg.nl/  

 

https://holocaustlimburg.nl/


30 Theo Reul 

 

Na studie aan het Filosoficum Heerlen en Grootseminarie 

Roermond studeert Theo na 1968 (kerk)geschiedenis in 

Nijmegen. Hij werkt als coördinator internationalisering 

hoger onderwijs bij het ministerie van O en W te 

Zoetermeer. Met andere oud-Rolduciens stelt hij het zeer 

informatieve boek “Het Vierde Rolduc” samen. Wie het 

niet kent, kan het vinden op de side www.rolduc.org .Uit 

publicaties blijkt dat Theo met vrouw en dochter in 

Frankrijk woont. Leraar Timmermans zegent het huwelijk 

in en doopt hun dochter. Op de leerlingenlijst Rolduc wordt vermeld dat hij is 

overleden.  

 

31 Jan Schoenmakers  

 

 

Hij studeert filosofie aan het Filosoficum in Heerlen en 

theologie en pastoraal aan het grootseminarie in 

Roermond en de HTP in Heerlen. Na zijn priesterwijding 

is Jan eerst kapelaan in Helden en tot zijn emeritaat 

pastoor in Meijel. Wim Boonen ontmoet Jan op een 

studiemiddag over rouwverwerking. Hij houdt op zijn 

pastorie bijeenkomsten voor verweduwden. Hij voelt 

zich tegenover professionele hulpverleners als pastoor 

maar leek. Later hoort Wim Boonen van een deelnemer, 

dat de samenkomsten heel genezend zijn. Als pastoor 

heeft Jan een goede naam volgens de kennis. 

Wim Boonen bezoekt hem, als hij met pensioen is in 

Kessel-Eik. Hij woont er samen met zijn huishoudster. 

We halen allerlei herinneringen op. Rolduc blijkt hem 

niet meer veel te doen. Een getuigenis van parochianen 

“Jeanne en Henk Jacobs Kuypers: Heel veel sterkte met het verlies van onze 

pastoor. Een man met een warm hart, vaak mooie gesprekken met hem gehad. Na 

het overlijden van onze dochter Carla 20 jaar geleden. Hij was bij de inzegening 

van het wegkruis van haar samen met de aalmoezenier van de Duitse defensie ,die 

dit geplaatst hadden. Onze 25 jarig huwelijksmis verzorgd. De 50 jarige 

huwelijksmis verzorgd van onze pap en mam. Niks was hem te veel. Een unieke 

pastoor. Niet te veel poespas, heel gewoon. Stond tussen de mensen samen met zijn 

huisgenote Mia. Mia en familie Schoenmakers heel veel sterkte met dit verlies. 

http://www.rolduc.org/


Zoals hij zei, waar jullie Carla is daar is het goed. Wij zeggen nu waar onze pastoor 

samen met Carla is, daar is het goed.  Jeanne en Henk Jacobs Carla* André* 

Angèle Bruce en Morris.”.  

 

    

 

32 Marcel Schwachöfer 

 

 

In de gegevens klasreünie 1976 staat dat Marcel in 

Zutphen woont. Het downloaden van zijn naam en 

plaatsnaam levert een verrassend resultaat op. Er volgt 

een foto van Marcel met de vermelding dat hij op 62 

jarige leeftijd als voetballer een publiekswissel krijgt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

33 Frans Slangen 

 

Na filosofie in Heerlen studeert Frans 

godsdienstwetenschappen in Roermond en 

Nijmegen. In 1996 wordt hij na diverse functies 

in het onderwijs, zoals voorzitter raad van 

bestuur Fontys, voorzitter van de KRO. In 2012 

is hij voorzitter van de KBO-Brabant. Tussen 

2001 en 2013 is hij voorzitter van de Raad van 

Toezicht van Cordaid 

(hulpverleningsorganisatie). Frans sterft op 75 

jarige leeftijd aan kanker in 17 maart 2019.  



 

 

34 Alex Sluysmans 

 

Rond 1975 heeft Wim Boonen telefonisch contact met Alex 

over een immigratie- kwestie. Hij zegt dan aan ernstige 

reumatische aandoeningen te lijden en bij tijden bedlegerig te 

zijn. Na het gymnasium op Rolduc studeert Alex nog één jaar 

theologie op het Filosoficum in Heerlen. Hij begint dan de 

opleiding aan de Sociale Academie in Sittard, richting case 

work. Daarna gaat hij verplicht in militaire dienst. Als hij als 

maatschappelijk werker start, volgt hij tegelijkertijd een 

voortgezette opleiding in Nijmegen. Zijn hele loopbaan 

besteedt hij een dag per week aan studie, supervisie en 

docentschappen. Een tijd lang geeft hij een dag per week 

communicatietraining aan de huisartsenopleiding in 

Maastricht; nog een vast onderdeel in zijn curriculum vitae. 

Bij de Limburgse Immigratie Stichting publiceert Alex in1994 

als een van de eersten het boek “ Handreikingen bij de start 

van projecten voor nieuwkomers”. Hetgeen als basis zal dienen voor verdere 

integratieprojecten voor allochtone migranten. Bij de komst van Symbiose in 

Sittard werkt hij tot zijn pensionering als ondersteuner in dienst van de Stichting 

Oudervereniging gehandicaptenzorg Limburg (Sol). 

Tijdens zijn loopbaan overwint hij een hartinfarct en ernstige reuma. Maar gaat hij 

volledig arbeidsgeschikt met pensioen. Alex is sinds 2013 weduwnaar en heeft 

twee zoons en 5 kleinkinderen. Zijn passies zijn wandelen en schilderen. 

       

35 Mathieu Smeets  

 

 

 

 

Eens voorman op Rolduc wordt later weinig meer van Mathieu 

vernomen. Op het Filosoficum wordt hij secretaris van Professor 

Psychologie J.Huits. Volgens Herman van Rens is hij daarna 

leidinggevende bij een GGZ-instelling. 

 

 

 

 



 

36 Raymond Smets 

 

Na zijn filosofie opleiding op het Filosoficum in Heerlen en 

theologie en pastoraal aan het grootseminarie in Roermond en 

HTP in Heerlen wordt hij in 1971 priester gewijd. Hij is 

moderator aan het bisschoppelijk college in Echt en leraar 

pedagogische academie ook in Echt. Daarna is hij rector in het 

ziekenhuis in Maastricht. Hij woont nu in Maastricht en vervult 

nog steeds priesterlijke taken. Hij leest de mis in verschillende 

plaatsen in Zuid-Limburg, o.a. Gulpen. Raymond reist graag. Samen met andere 

pelgrims gaat hij tientallen keren op bedevaart naar Lourdes en is iedere keer diep 

onder de indruk van de saamhorigheid van de pelgrims. Een andere hobby van hem 

is het luisteren naar klassieke muziek. Als hij alle cd’s aan een stuk beluistert, is hij 

weken verder. Hij kijkt graag naar voetballen. Op Rolduc is hij al een enthousiast 

voetballer. 

      

 

37 Jan Tielen 

  

Na zijn eindexamen (alfa) is Jan nog enkele maanden op het 

Philosoficum in Heerlen. Hij voelt zich daar niet thuis en gaat 

dan linea recta op advies van de oud leraren Tagage en Stassen 

naar Nijmegen. Hij studeert er Nederlands recht en sociologie. 

In 1969 verhuist hij met het doctoraal examen op zak naar Den 

Bosch om daar advocaat te worden. Dat wordt een complete 

mislukking. Want Jan vindt zich voor dat beroep helemaal niet 

geschikt. Vervolgens is hij stafdocent aan de HBO-school 

Stratum (opgegaan in de HBO-school Noord-Brabant) en aan 

het lyceum Augustinianum, Eindhoven. Dit doet hij bijna tien 

jaar met veel plezier en lost daarmee mijn schuld af voor zijn onderwijs op Rolduc.  

 

In de tussentijd is hij gelukkig getrouwd met zijn lieve vrouw Riet. Ze krijgen 

ongepland drie kinderen. Dat is dan nog mogelijk. Riet overlijdt in 2013. 

In 1979 volgt zijn benoeming tot adjunct directeur en na 2 jaar directeur van Huize 

St.Jozef in Cadier en Keer. Daar richt hij met veel hulp van het Ministerie van 

Justitie het Keerpunt op als gesloten instelling voor behandeling van jongens van 

14 tot 21 jaar. Alle moeite is tevergeefs. Want het Keerpunt is door zijn opvolgers 

om zeep gebracht en bestaat nu niet meer. 



In 1910 gaat Jan met pensioen en dit bevalt hem. Hij doet vanaf die tijd geen 

beleidswerk meer, maar hij is liever vrijwilliger. In zijn vrije tijd doet Jan aan 

paardrijden in de manege; zijn eigen paard mennen; hij houdt van golven en van 

jeu de boules in de boulo drome in Maastricht. Jan woont in Maastricht in een 

appartement. Als het hem gegeven is, komt hij naar de volgende reünie op Rolduc 

 

38 Peter van de Ven 

 

 

Peter studeert na zijn Rolducse tijd economie in Tilburg en is later 

werkzaam bij een grote landelijke verzekeraar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39 Wim Willemssen  

 

 

Via zijn broer Theo, oud-deken in Roermond, komt Wim 

Boonen in contact met een schoonzus van Wim. Met haar 

heeft hij een telefonisch gesprek. Na Rolduc gaat Wim in 

Nijmegen sociologie studeren, waar hij verder alleen blijft 

wonen. Hij geeft les maatschappijleer, o.a. op de 

verpleegopleiding in Horst. Wim blijft ongehuwd. Hij heeft 

van tijd tot tijd psychische klachten. Op 13 oktober 2013 

treft hem een hartaanval, waarna reanimatie niet meer helpt. 

De urn met de as wordt bijgezet in het graf van zijn ouders 

in Sevenum. De schoonzus noemt zijn artistieke kwaliteiten. Bij de bruiloft van 

haar met de jongere broer van Wim, doet hij een zelf geschilderd schilderij ”Zicht 

op Sevenum” cadeau. Wim Boonen herinnert zich dan, dat hij op Rolduc schildert 

en boetseert. Hij “ezel”*, realiseer zich nu, dat hij een beeldje van Wim heeft in 

terra cotta. *Inwoners van Sevenum worden ezels genoemd. 

 



40 Frans Wilms  

 

 

Als Wim Boonen Frans benadert, is deze herstellend van 

een operatie. Het genezingsproces kan een langere tijd 

gaan duren. Zijn verwijzing naar de side “Deurne Inside 

Frans Wilms” levert alle informatie op. Sterkte bij de 

verdere genezing, Frans.  

 

 

 

 

 

 

 

41Jo Zuketto 

 

 

In 1964 doet Jo eindexamen gymnasium bèta op Rolduc. 

Hij gaat farmacie studeren in Utrecht. 

  

1964- september aanvang van de studie. 1966- 

apothekersassistent examen; 1968- kandidaatsexamen- 

farmacie; 1972- doctoraal examen – farmacie; 

1973- apothekersexamen deel 1; 1974- 

apothekersexamen deel 2. In 1973 is Jo getrouwd met 

Noor Jongebreur. Zij studeert ook Farmacie en zowel 

haar vader als haar moeder zijn apotheker. 

 

In 1973 werkt Jo nog anderhalf jaar op de Universiteit als practicum assistent bij de 

afdeling analyse. Vanaf 1975 werkt hij als apotheker eerst in Hilversum en later 

vanaf 1977 in eigen apotheek in De Bilt. In 1989 zet hij nog een tweede apotheek 

op in Bilthoven. In 1997 verkoopt hij beide apotheken en gaat hij werken bij een 

computerbedrijf, dat software maakt voor apotheken. In 2003 stopt Jo met werken, 

dit omdat zijn vrouw ziek wordt. Hij kiest er dan om voor haar te zorgen. In 

september 2020 is zijn vrouw overleden en nu ruim 2 jaar later heeft hij een 

dierbare relatie met de beste vriendin van zijn vrouw, die ook jaren voor haar 

gezorgd heeft.  

 

 



 

 

 

  

 

Wat nu verder? 
 

Ik stuur de lijst met adressen en telefoonnummers per mail, zodat iedereen met  

elkaar contact kan opnemen. Bij de grootste kruidenier heb ik een fotoboek in de 

maak. Idee komt van Piet Boyens; wie anders. Ik stuur hierover aan iedereen e-mil. 

Aan Math Dicker stuur ik het verslag en foto’s om te plaatsen op www.rolduc.org  

Heeft iemand bezwaar, dan hoor ik dit nog. De klassenfoto staat er al langer op. 

Over 2 jaar is weer een algemene reünie. Mogelijk is hiervoor door de hernieuwde 

kennismaking meer interesse.  

 

9 mei 2022       Wim Boonen 

http://www.rolduc.org/

